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Plaats.  
Filosofische beschouwingen over verbondenheid met n atuur en landschap .  
 
Voorwoord  
Riyan Van den Born  
 
Favoriete plekken en binnendoorpaadjes  
Op zoek naar de betekenis van landschap en verbondenheid met plaats 
Riyan Van den Born & Mirjam de Groot 
 
Bezielde plekken en onplaatsen  
Ton Lemaire 
 
De plaats van het beest  
De anomalie van de adder op De Meinweg 
Rob Lenders 
 
De plant als plaatsgenoot  
Drie verschillende waarderingen in de negentiende eeuw 
Leen Dresen 
 
De rivier  
Koos van Zomeren 
 
Van Eyserbosweg naar Eyserbosweg  
Fietsfilosofische plaatservaringen 
Ron Welters 
 
Groeske  
Wouter Helmer 
 
De tuin als landschapsarchief, laboratorium en dial oog  
Hub Zwart 
 
Ieder een eigen plaats  
Over schaarste van ruimte en natuurlijke hulpbronnen en de daaruit voortvloeiende ‘territoriumdrift’ 
Kees Bastmeijer 
 
Vogeltaal  
Stephan Enter 
 
Leren spreken over plaats  
In gesprek met Jim Cheney over natuur, luisteren en doorvertellen 
Wouter de Groot 
 
Clonmacnois van de zeven kerken  
Matthijs Schouten 
 
Het leesbare landschap als woonplaats  
Van lezend observeren naar plaatsverbondenheid 
Martin Drenthen 
 
De stad als tekst  
De betekenis van straatnamen voor de woonomgeving 
Joost Jongerden 
 



De Landmeter  
Rutger Kopland 
 
Literatuur, plaats en plaatsverbondenheid  
Graham Swift’s Waterland 
Astrid Bracke 
 
Dorp aan de Maas  
Joop Schaminée 
 
Plaats tussen utopia en nostalgia  
Jozef Keulartz 
 
Tussen de flatgebouwen  
Thomas van Slobbe 
 
Leven op en in een overlevingsmachine  
De globale ecologische crisis als wooncrisis 
Pieter Lemmens 
 
Op zoek naar de verloren plaats  
Over werkelijkheidsverlies en cyberspace 
Govert Derix 
 
Braakland  
Raoul Peer 
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